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Een
derde
jeugd

vertelt over de nieuwe
woonvorm, Pieters Kamerhuis,
in Delft. Een plek waar je derde
jeugd opbloeit.

Met alles en iedereen om van

het leven iets moois te maken.

Delft, juli 2o15

Een uitgave van

Pieter van Foreest



Stel je voor...

Pieters Kamerhuis is nét gestart en krijgt vorm en
kleur door de mensen in de buurt. Dus verwacht in

dit boekje nog niet te veel geschiedenis.

Lees het vooral als het verhaal van een mogelijkheid.

Ofwel: stel je voor...

Wilt u meer weten? Of heeft u ideeén

voor het Kamerhuis en zijn bewoners?

Kom op de koffie!




Ol.
De enige &
echte vraag @’

Natuurlijk, het is een rijtje mooie en inlevende
woorden: hulp, begeleiding, ondersteuning, zorg,
gezelschap, faciliteiten enzovoort. Toch maken die
woorden me ook een tikje opstandig. Het voelt zo
ongevraagd. En het lijkt net of het gesprek begint

bij wat je niet kan.



Voor mij begint het leven in mijn derde

jeugd met hele andere vragen:

Hoe wil je leven?

Waar heb je zin in?

Wat vind je belangrijk?

Wat maakt je blij en gelukkig?

Wat zorgt dat het leven zacht en goed is?

Alles wat daar vervolgens bij nodig is,

gaan we regelen en organiseren.



Grappig idee. Ik was al drie keer

eerder in ons leven verhuisd. Altijd weloverwogen.
Goed gepland met veel gesprekken over wat we
wilden, voor onszelf, voor elkaar, voor de kinderen.
Het huis, de buurt, wat er in de omgeving zeker
moest zijn, waar je lopend en fietsend heen moest
kunnen. Daar konden we lange avonden over praten;

verhuizen voelt als je hele leven opnieuw inrichten.



Maar over één keuze werd nooit gesproken:
wij hadden het nooit over groot of klein wonen.
leder volgend huis was automatisch een beetje
ruimer dan het vorige. Tot dit huis kwam.
Minder vierkante meters voor mezelf. Maar juist
veel meer mogelijkheden. Minder om voor te zorgen.

Meer om van te genieten.

En ook: meer om te kiezen. Als ik zin heb in
ruimte en gegons om me heen, ben ik in de grote
huiskamer. Die is heerlijk. Die voelt ‘bewoond’ zoals
een mooi, ruim café, in de stad dat kan zijn: de een
leest een boek, de ander geniet van een kopje kotfie,
een volgende zit een brief te schrijven, weer een
ander maakt zich boos boven de krant van vandaag.

Heerlijk om er te zijn. Als ik ruimte voor mezelf wil,

heb ik mijn eigen, fijne overzichtelijke plek.




Je gaat op kamers, grapte mijn zoon. Op kamers,
dat klonk eigenlijk heel goed. Ik denk meteen terug

aan dat zorgeloze gevoel van toen. Overzichtelijk

wonen. Lekker zorgeloos en heel vrij. Wat je slimmer
samen kon doen, dat deed je samen. Zoals een
keuken hebben of een handige oplossing voor de
was, drogen en strijken. En een huiskamer waar je

lekker kon hangen, lezen, kletsen, sport kijken.



03.
T'huis uit eten

Het is geen wonder dat gezellige mensen altijd naar
de keuken trekken en dat half Nederland de keuken
definitief bij de woonkamer heeft getrokken.

Waar gekookt wordt is het nu eenmaal gezellig.

In Pieters Kamerhuis hebben we ook een keuken,
een hele aangename plek. En er gaat ook geen dag
voorbij of er is wel iemand bezig. Al is het maar om

een taartje te bakken of iets kleins te maken.

En wat het zo ongedwongen maakt: mensen
koken hier alleen omdat ze echt zin hebben om te

koken. En dan smaakt alles bij voorbaat al beter.

Wie hier kookt wordt trouwens behoorlijk
verwend; op twintig stappen van de keuken hebben

we een van de mooiste kruidentuinen van Delft.




Verse peterselie, selderij, dille, rozemarijn, tijm,

maggikruiden alles is er te plukken. Ik hoorde
gisteren al iemand met plannen voor sla en

aardbeien. Ruimte genoeg, zou ik zeggen!



04.
Spontane

bibliotheek

Ik ben een lezer. Dat maakt me tot een gretige
boekenkoper. En ongewild ook tot iemand die om
de paar jaar op zoek moet naar nieuwe ruimte voor

boekenplanken.

Daar heb ik nu een
charmante oplossing voor

gevonden. Hier groeit — uit het

gezamenlijke boekenbezit —

spontaan een bibliotheek, zoals

je ze in steden ook wel ziet opduiken, in
buurten, in bushokjes en allerlei openbare ruimtes.

Boekenkasten waar je iets in zet en iets uit haalt.

Het is iets tussen een boekwinkeltje en een bibliotheek

in. De leukste manier van boeken opruimen.
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05.
Atelier

Je hoeft iets niet zelf te bezitten om het te kunnen

gebruiken. Dat is een heerlijk gevoel. We hebben hier

Pieters Atelier, waar je alles vindt wat je nodig hebt
om iets te repareren, klusjes te doen of iets te maken.

Van gereedschap tot materialen.

Ik zag een batterij aan breipennen zoals ik
nooit gezien had. Een dag later, de bijbehorende

brei-brigade, inclusief twee brei-heren.

Er zijn cursussen waarvoor je je kunt inschrijven,
van creatief tot ambachtelijk. Maar eigenlijk is het
elke dag en ieder uur cursus. De (buurt)bewoners
delen spontaan hun handigheidjes en ervaring.

Er zit altijd wel iemand die kan helpen, iets kan

uitleggen, of misschien wel samen iets ondernemen.
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06.
Stralend

Het geheim van deze plek: het is een huis voor alles

en iedereen. Wonen, leven, winkelen en werken,
leren... Het buurtleven stroomt hier aan alle kanten
binnen. Aan de beweging en de geluiden merk je
welke dag het is. Als de werkweek weer begint,

als het woensdagmiddag is, als van donderdag op

vrijdag de drukte alweer minder wordkt...

14



Ik geniet heel erg van het balletschooltje dat

hier in huis zit. Kinderen uit de buurt krijgen er les.

Af en toe is er een uitvoering. Ik zorg altijd dat
ik daar bij ben. Prachtig om te zien, die kleintjes
stralend op dat grote podium. Wat een lef,

wat een durf.
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07.
Fiets

In de hal staan hometrainers. Je ziet er bewoners
en soms ook mensen die hier werken en die
tussendoor even een uurtje bewegen. Soms al heel

vroeg voor hun werkdag begint.

Daar zit ik dan tussen te fietsen. Belachelijk vroeg.

Maar zo heb ik het altijd gedaan. En waarom zou ik

dat hier veranderen?
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08.
Emma

Ik ben in mijn leven al heel wat museumgidsen
tegengekomen. Maar de allerfijnste gids heb ik
nu ontmoet. Via Pieter Helpt ben ik in contact
gekomen met Emma, een vrijwilligster. Bijzonder

fijn gezelschap. Ze is studente kunstgeschiedenis.

We hebben met haar een achttiende eeuws hotje
bezocht in de stad. Emma heeft ons er van alles over
uitgelegd. De schilderijen, de meubels in de kamer,

de geschiedenis van het hofje. Wat is er toch veel

moois zo dicht in de buurt.
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09.
Studenten in huis

Dat is goed nieuws: er wonen sinds kort ook twee

studenten in huis. In plaats van huur betalen doen

ze van alles voor de bewoners. Leuk gezelschap!
Sinds hun komst gaat het nog harder met de
computerkennis hier. Er groeit spontaan een soort
helpdesk waar je terecht kunt met vragen over skype,

fotoalbums, mail, wifi en meer.

Ik ken hier eigenlijk niemand meer die geen mail
heeft. ledereen heeft inmiddels wel ontdekt dat het
leven stukken leuker wordt als je de computer goed
in je vingers hebt. Makkelijk contact houden met je
kleinkinderen. En sneller opzoeken wat er te doen is

in de stad aan film, theater, lezingen en meer.

21



22



10.
Buitenmens

Het terras hier ligt zo mooi, zo luw, zo zonnig dat je
eigenlijk niet eens op warm weer hoeft te wachten
om even buiten te zijn. Ik heb de vaste gewoonte om
bijna elke dag even buiten te zitten. Ook in de stilte
van de mist. Of als het zachtjes sneeuwt. Gewoon
even de koele lucht op je huid voelen. Een minuut
of tien. Weggedoken in een dikke jas. De grote
huiskamer vlakbij. Twee stappen en ik ben er weer

om op te warmen.

En over zonnedagen kunnen we kort zijn:

dan is de tuin mijn kamer.
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|1,
Sinds een week zoeft er zachtjes een nieuwe
servicemedewerker door ons Kamerhuis. We zijn
hier in Delft, en dan is technologie natuurlijk nooit
ver weg. De TU doet tijdelijk een test met een robot.

Hij (of is het een zij?) moet leren post bezorgen.

We horen vanavond het hele verhaal dat erachter zit.

Hoe die robot hier gekomen is, dat is op zichzelf
ook al een leuk verhaal. Er komen hier TU-studenten.
Die vertellen natuurlijk ook waar ze mee bezig zijn.
Robots, dat is een van die dingen. En het werd al snel
duidelijk dat het Kamerhuis een ideale plek was om

nieuwe dingen te ontdekken, met genoeg nieuwsgierige

mensen, die wel in zijn voor een experiment.
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|2.
Mool roze

De laatste vrijdag kleurt Pieters Kamerhuis roze.

Dan zijn senioren met een andere seksuele
geaardheid hier bij elkaar. Een bijeenkomst
speciaal voor homoseksuele, lesbische, biseksuele
en transgender ouderen. Niet alleen van hier maar
uit de hele buurt en de stad. Mooi dat wij daar

onderdak voor kunnen bieden.
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| 3.
Geluksmeter

Geluk begint — naast een eeuwenoud streven — ook
een wetenschap te worden. En het mooie is: al dat
meten en analyseren brengt iets moois aan het licht.
Met het toenemen van de jaren neemt het geluk

beslist niet af.

Ik heb mijn eigen draai gegeven aan dat inzicht.

Mijn idee is: je moet het geluk zelf organiseren.

Daarvoor woon ik hier op en fantastische plek.
Hier in Pieters Kamerhuis is ruimte voor alles wat ik

belangrijk vind, ruimte voor de keuzes die ik maak.
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1 4.
In het nu

Iemand noemde Pieters Kamerhuis een plek voor
de derde jeugd. Klinkt meteen al mooi. Het zet je
ook meteen aan het denken: wat is dat dan precies
die ‘jeugd’? Ik denk dan aan: de kunst om je echt
te verliezen in het moment. Echt de tijd nemen, en
voorrang geven aan zaken die je belangrijk vindt.
Aandachtig naar muziek luisteren. In alle rust een
museum bezoeken. Sporten en bewegen met echte
aandacht voor je lijf. Meer aandacht voor de mensen
in de buurt en om je heen, zoals je kinderen en
kleinkinderen. Hoe zelden lukte dat vroeger, in een
druk en werkend leven? Misschien is dat wel het
beetje wijsheid waar je langzaam bij uitkomt:

wat je belangrijk vindt, moet je belangrijk maken.

Elke dag opnieuw. Ik heb misschien minder

toekomst. Maar ik heb veel meer ‘nu.’
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5.
Boodschappen

Er waren een paar ondernemingen geinteresseerd

in de winkelruimte hier beneden.

Toen zei iemand: “En wie van hen heeft het beste
idee?” Dat was terloops gezegd maar eigenlijk een
hele mooie, interessante vraag. Daarmee begon het
nadenken nog harder te gaan. Wat zouden we hier
graag voor winkel willen zien, voor de bewoners
zelf, maar ook voor de mensen die hier werken, die
hun kinderen naar de creche brengen, die hier de
kinderen weer ophalen voor ze naar huis gaan, voor
de buurt en voor passanten? De ondernemers nemen

het heel serieus en zijn echt aan het denken geslagen.
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16.

Kottie met
een hartje

Je hoort jonge mensen vaak over kotfie praten
alsof het over wijnproeven gaat. Maar opeens
begin ik ze een beetje te begrijpen. De gastvrouw

is een excellente koffiedame. Overdag maakt ze

cappuccino’s met prachtig, heerlijk schuim met een
hartje erin. Ik laat me op zaterdag wel eens vroeg
ophalen om mee te rijden naar de sport van de
kleinkinderen. Dan ontbijt ik in de koffiebar,

in alle vroegte, met een grote cappuccino.
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| 7.
Sleutelen

In de werkplaats voor rolstoelen en rollators werkt
een bijzondere kerel. Op een wonderlijke manier is-ie
nooit alleen. Er is altijd iemand voor een praatje.

Of iemand die rustig op een reparatie zit te wachten.
En laatst stond het helemaal vol met schoolkinderen
die leerden hoe je een fietsband plakt. Als vaders dat
niet meer weten, moeten ze hun kroost hier maar

langs sturen.
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| 8.
Onder ons

De kapster heeft klanten uit de hele buurt. Die is er dus

niet alleen voor ons maar voor iedereen, jong en oud.

Dat maakt het meteen gezelliger als je er wacht.

Echt een buurtplek.
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19.

Dichtbij
Als dingen dichtbij zijn, als je er bij wijze van
spreken tegenaan loopt, dan ga je er ook automatisch
van genieten. Dat ervaar ik hier elke dag. Als ik de
deur uit ga, zie ik de gym. En dan denk ik: oh ja,
straks even een uurtje bewegen. Als ik langs Pieters
Salon loop, krijg ik meteen al zin om weer wat echt
aandacht aan mezelf te geven. En als je mensen
tegenkomt, in de tuin, in de keuken, in de koffiebar,
dan ontstaan er vanzelf plannen om iets te doen,

af te spreken, samen iets te ondernemen. Alles wat

je ziet is een uitnodiging. Hoe meer je tegenkomt,

hoe meer je onderneemt.
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Heeft u vragen of interesse?

Bel voor meer informatie of advies

015 - 515 5000 (lokaal tarief)

of stuur een e-mail naar
pieterskamerhuis@pietervanforeest.nl
www.pieterskamerhuis.nl

ADRES
Vorrinkplein 99
2624 DS Delft

EMAIL
pieterskamerhuis@pietervanforeest.nl

TELEFOON
0155155000
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Pieters Kamerhuis is
een initiatief van Pieter
van Foreest. In dit huis
komt onze visie tot leven:
we vinden het belangrijk
om te kunnen blijven
genieten van de kleine
dingen in het leven.

—~
‘ Pieter van Foreest



